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Rondom  Antonius Abt, Bernardus, Blasius, Gummarus en Willibrordus 

Nieuwsbrief van de  Vijf Heiligen  Parochie  Nr.179  Vrijdag  11 juli  2025 
 

Bereikbaarheid van onze parochie 
Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen  
zijn we bereikbaar via 06-10490088   
 

 
 

 
Contact met het pastoraal team 
Wilt u graag in contact komen met een van de leden  
van ons pastoraal team,  
pastoor Ronald van Bronswijk  
of pastoraal werkende Giny van der Korput,  
aarzelt u dan niet dit te doen. 
Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer  
06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:   
Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl 
 

 
Adempauze 

 
Soms komt het leven piepend                                                 
en knarsend tot stilstand 

Het beste wat je dan 
kunt doen is wachten. 
Want in die plotselinge adempauze 
is er ruimte voor nieuwe dingen. 
Ze hoeven alleen nog maar te groeien. ( Katinka Polderman)  

 
Proficiat met je doopsel 
 
Op zaterdag 5 juli 2025 werd in de H. Antonius Abtkerk te Terheijden Danisha 
Koremans gedoopt, dochter van Willie Koremans en Tonyaporn Prompanjai. 
Van harte proficiat met het doopsel voor Danisha, papa en mama en verdere 
familie. 
 

mailto:info@naardekerk.nl
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Wat een geluk 
 
Wat een geluk als je iemand wordt, die zijn huis openstelt.  
Wat een geluk als je iemand wordt, die anderen troost.  
Wat een geluk als je iemand wordt, die anderen vrede brengt,  
en die anderen vrijheid geeft.  
Wat een geluk als je iemand wordt, die snel vergeeft.  
Wat een geluk als je iemand wordt, die veel om vrienden en vriendinnen geeft.  
Wat een geluk als je iemand wordt, die anderen blij maakt, en die anderen liefde geeft.  
Wat een geluk als je zó wordt, want alleen zó breng je jouw God, tastbaar en zichtbaar  
onder de mensen, en gaan we jou waarderen als een geschenk,  een gave aan ons  
en de mensen gegeven.  
Wij vinden het de moeite waard bij je te zijn en je te helpen, om zó iemand te worden. 
 

Een schaaltje kersen 
 
Een rijke Brabantse boer had twee zonen. De oudste moest het 
bedrijf overnemen en dus boer worden, de ander moest pastoor 
worden, dan had hij ook een goede boterham. Zo ging het vroeger 
vaak. De oudste werd dus boer en de ander bleek een knappe kop te 
zijn. Hij werd naar Rome gestuurd om doctor in de theologie te 
worden. Tijdens zijn vakantie logeerde hij vaak bij zijn broer op de 
boerderij. Dan bracht hij een koffer vol dikke boeken mee om die te 
lezen. Zijn broer lachte er een beetje mee en vond al dat gestudeer 
maar flauwekul, zeker onder de vakantie. 
 
Op een dag kwamen ze aan de praat over God, of Hij wel bestond, of beter hoe je moest bewijzen 
dat Hij bestond. De theoloog redeneerde en redeneerde met allemaal geleerde woorden waar zijn 
broer niets van snapte en hij zat dan ook uitgebreid te gapen. Geïrriteerd hield de geleerde broer op 
en zei een beetje vinnig en hoe wil jij dan aantonen dat God bestaat?  
 
Zijn broer zette een schaaltje kersen op tafel, stak er een in zijn mond en zei: Kijk eens naar die 
kersen, het is toch een wonder dat uit een zo'n pit een hele boom kan groeien, dat die elk jaar weer 
kersen draagt waar jij en ik van genieten kunnen. Als ik hiernaar kijk, vind ik het helemaal niet 
moeilijk in God te geloven. Maar zijn geleerde broer vond deze redenering maar ver onder de maat. 
 

 
 

Iedere zondag zingen (of bidden)  wij het credo, onze geloofsbelijdenis.  
Dat is onze identiteit, dat is wat wij geloven. En wij komen naar de kerk omdat wij geloven,  
maar toch is er in onze geloofsbeleving heel veel veranderd. In wat wij geloven, in hoe wij geloven.  
Als je met mensen praat, als je luistert naar wat mensen zeggen kun je je soms zelfs afvragen:  
kunnen wij ons nog gelovige christenen noemen?  
Wanneer mogen wij ons eigenlijk christenen noemen?  
Zijn wij ons bewust van de waarde van de overlevering?  
Waarderen wij wat ons werd overgeleverd als onze schat of beschouwen wij het als achterhaald? 
Beseffen wij dat de geloofsinhoud het meest kostbare is wat wij hebben, wat richting geeft aan  
ons leven, inhoud en toekomst? ( Gerard Mathijsen osb) 
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Zomeropenstelling Witte Kerkje Terheijden 
 

Nadat de Protestantse Gemeente de grote Antonius Abtkerk 
in 1800 verlaten had, waarin zij vanaf 1648 gekerkt had,  werd 
hun kerkplek een woning op het huidige adres Raadhuisstraat 
21, die woning heette ‘ de Corenblom’ , maar verkeerde in 
slechte staat en de Protestantse Gemeente beschikte niet 
over de nodige financiën om daar verandering in te brengen. 
Dit berichtte men ook aan de Minister van Erediensten en dat 
leidde uiteindelijk tot een schenking in 1809 van f 7000,- in 
rentegevende papieren van koning Lodewijk Napoleon.              
Men kreeg dit bedrag alleen als men de bouw openbaar 
aanbesteedde en als de bouw binnen een jaar voltooid werd. 
Dat lukte en de Protestantse Gemeente had in dat jaar de 
beschikking over een nieuwe kerkplek, strak en eenvoudig, 
een Lodewijkkerkje zo wordt het ook wel genoemd, want tot 
stand gekomen dankzij financiering van Lodewijk Napoleon.  
Het Witte Kerkje is in gebruik door de Protestantse Gemeente 
Terheijden- Wagenberg, die nauw samenwerkt met de 
Protestantse Gemeente  van Lage Zwaluwe.  
Het kerkje is ook trouwlocatie van de Gemeente Drimmelen, 

er vinden uitvaartvieringen plaats en er worden concerten gegeven , zoals de Theeconcerten, dit jaar 
al voor de 50e keer, en straks op 29 oktober mogen we er wellicht weer onze stem uitbrengen voor 
alweer een nieuwe Tweede Kamer. 
 
Overburen 
Zoals de kerkgebouwen min of meer elkaars overburen zijn, zie de spiegeling van de Antonius 
Abtkerk in een raam van het Witte Kerkje,  waren de dominee en de pastoor gedurende de periode 
1861-1960 elkaars overburen. De dominee woonde in het pand waarin nu bakkerij van Dongen is 
gevestigd en aan de overkant woonde vanaf 1829 de pastoor ( middelste foto). Deze pastorie is in de 
jaren ’30 van de vorige eeuw vervangen door het huidige gebouw en sinds 1999 is deze pastorie 
onderdeel van Zorgcentrum ‘Antonius Abt’  
 

 
Hoe deze overburen in de praktijk van alle dag met elkaar omgingen , daarvan geven de bronnen tot 
op de dag van vandaag niets prijs. Hopelijk hield men zich aan de wijsheid van predikant en dichter.  
Eliza Laurillard:   
 
Geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.  
 
Openstelling 
Het Witte Kerkje is op 19  en  26  juli  en  2  en  9 augustus open van 14.00 uur tot 16.00 uur.           
Op een van de zaterdagen gaat gezongen worden en wel uit het Liedboek, bekende en minder 
bekende liederen. Wie zelf een lied in gedachten heeft, dan kan dat gemeld worden bij Mariëtte 
Verkerk, graag voor 26 juli a.s. 

Foto 88707 Regionaal Archief 
Tilburg, gemaakt door een lid van 
fotoclub Dinasa 
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Ook de Protestantse  kerk aan de  Herengracht in Drimmelen is in de maanden juli en augustus  elke  
zaterdagmiddag en zondagmiddag open van 13.30 tot 17.00 uur. 
 

Een sabbatsreisje 
 ‘Vanuit het Witte Kerkje is het maar een sabbatsreisje naar de Antonius Abtkerk die elke 
zaterdagmiddag is opengesteld van 13.00 uur tot 16.30 uur’, zo wordt gemeld in ‘ De Verbinding’  
het maandblad van de Protestantse Gemeenten Lage Zwaluwe en Terheijden-Wagenberg. 
Een sabbatsreis is de afstand die de joden op de dag van de Sabbat mogen afleggen, ongeveer 900 
meter. 
 

Rondje Open Kerk 2025 

Rondje Open Kerk 2025 op woensdagmiddag 23 en 30 juli, 6, 
13 en 20 augustus. De kerken en kapellen zijn geopend van 
13.30 uur tot 16.30 uur. 
Over welke kerken en kapellen gaat het? 
De kerken in Chaam ( niet op 30 juli vanwege ‘de Acht van 
Chaam’ ) , Dorst, Ginneken, Ulvenhout, Molenschot en 
Heusdenhout. In sommige kerken is tevens een tentoonstelling 

of wordt het orgel bespeeld. 
 

Vakantie  
 
Stop met het werk,  
stop met de zorgen,  
stop met de slaafse doordeweekse sleur,  
stop met de haast en het hollen. 
Leg alles stil:  
machine, muizenissen,  
onmin, verdeeldheid,  
jaloezie en achterdocht.  
Word stil in jezelf.  
Ouders maken weer tijd  
voor hun kinderen.  
Kinderen krijgen  
tijd om te spelen.  
Mensen worden nomaden,  
op zoek naar nieuwe dingen.  
Vakantie is zwerven,  
terugvinden wat verloren was:  
man en vrouw, kinderen,  
zichzelf,  
een stukje natuur,  
de hemel op aarde,  
weldoende rust,  
het verloren paradijs,  
ja misschien ook God. 
 

Reizen is naar jezelf kijken tegen een andere achtergrond.( Jan Brokken) 
 
 

Ledevaertkerk Chaam. 
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Feestdag van heilige Zuster Marie Adolphine 13 juli 2025 
 
Op zondag 13 juli 2025 staat Ossendrecht in het teken van de jaarlijkse feestdag ter ere 
van de heilige zuster Marie Adolphine. In 2025 is het precies 25 jaar geleden dat de uit 
Ossendrecht afkomstige zuster heilig is verklaard. Gelovigen uit heel het bisdom Breda 
zijn welkom om het ‘dubbele jubileum’ mee te vieren in Ossendrecht. 
Programma 
Het programma begint om 9.00 uur met een stille gebedstocht vanaf de 
Adolphinekapel, gelegen aan het Adolphineplein. Deze kapel markeert de 
geboorteplaats van Zuster Marie Adolphine. Om 10.00 uur volgt een processie door het 
dorpscentrum van Ossendrecht. Aansluitend vindt om 11.00 uur een eucharistieviering plaats in de 
Sint Gertrudiskerk. Na de heilige mis zijn alle aanwezigen welkom voor een gezellig samenzijn in de 
pastorietuin, waar koffie, thee en broodjes worden geserveerd. 
Zie verder website Zuster Marie Adolphine : https://zustermarieadolphine.nl/ 
 

Maria Magdalena, Apostel der Apostelen, 22 juli  2025 

Sinte Maria Magdalena, boetvaardige 
Ongetwijfeld een meisje uit een braaf godsdienstig gezin, maar toch verworden tot een 
afschuw voor het volk , want de geliefde van vele mannen en geeft zich over aan 
buitensporige zonden. Een gevallen vrouw die wel haar verdere leven geboet heeft voor de 
zonden van haar jeugd. Die volgens de evangelist Lucas Jezus, uitgenodigd bij een van de 
farizeeën, zijn voeten met haar tranen besproeide en met haar haren afdroogde en daarna 
zijn  voeten kuste en zalfde met balsem. ‘Het is een zondares die u aanraakt’, maar Jezus 
vergaf haar haar zonden , aangezien zij door haar daad veel liefde betoonde. 
Vanaf die tijd volgt zij Jezus en als Jezus sterft aan het kruis staat Maria Magdalena met 
Maria en Johannes onder het kruis. 
Zo luidt het verhaal in het boek van Jan Burger ‘Van strijd en overwinning III, het levensverhaal van 
de heiligen’. Dit weinig positieve beeld van Maria Magdalena is waarschijnlijk gebaseerd op de 
vermelding in het evangelie dat Jezus bij haar twee keer zeven demonen heeft uitgedreven, een 
dergelijk beeld was natuurlijk een bron van inspiratie voor filmmakers en romanschrijvers, die hun 
fantasie de vrije loop lieten. 

Maar dat beeld werd toch in de loop der tijden snel anders. Deze Maria van Magdala  zoals zij ook 
wel genoemd wordt , was een niet onbemiddelde vrouw die een bijdrage leverde aan het 
levensonderhoud van Jezus en de apostelen en zij speelde een voorname rol in de 
verrijzenisverhalen, zij was nota bene de eerste die in contact kwam met de verrezen Christus, die zij 
eerst voor de tuinman aanzag en zij wordt daarom ook Apostel der apostelen genoemd. Zij was de 
eerste die besefte dat iemand als Jezus nooit echt dood kon zijn en dat het aan ons is om dat elke 
dag waar te maken. 

Van ’stalletje van Bethlehem’ naar Maria Magdalenakapel te Made 
Bisschop Martinus Rutten van Luik was in 1920 op bezoek bij zijn nichtje zuster René, de toenmalige 
moederoverste van het Madese Sint Jozefklooster. Hij liet zich lovend uit over het klooster maar was 
minder vleiend over de kapel van de zusters, dat was maar een  ‘stalletje van Bethlehem’.                    
In 1921 kreeg zuster René toestemming om een nieuwe kapel te bouwen welke door pastoor 
Laurentius van Doremalen , van 1899 tot 1928 pastoor te Made, op 18 oktober 1922 werd 
ingezegend. Tot 1989 zou deze kapel in functie zijn als ‘nonnekeskapel’ , zoals de kapel in de 
volksmond genoemd werd. Niet alleen  de nonnekes , maar ook de interne leerlingen en andere 
bewoners van het klooster zouden er vaak vertoeven. De kapel overleefde de slopershamer , werd 
onderdeel van  de Mayboom en is nu weer in ontwikkeling als kerkplek voor Made. 

https://zustermarieadolphine.nl/
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Bronnen:  Anieta van Geertruij: Zo’n echte Ark van Noë, Made en Drimmelen 1994. 
                   Fotoarchief Heemkundekring Made en Drimmelen. 
 

Op bedevaart naar Molenschot 

 
Op zaterdag 26 juli 2025 houdt het bisdom Breda een bedevaartsdag in het 
kader van het Jubeljaar. Centraal staat de heilige Anna, de moeder van Maria,  
traditioneel aangeroepen door mensen met een kinderwens of op zoek naar 
een levenspartner. ‘Naar Molenschot gaat ieder Anneke voor een manneke 
en ieder manneke voor een Anneke’  of  ‘Sint Anneke, geef ons een manneke. 
Hetzij groot, hetzij klein. We zullen er tevreden mee zijn’ zijn welbekende 
gezegden rondom de bedevaart naar de H. Anna in Molenschot.  
Het verhaal van de heilige Anna en haar echtgenoot Joachim gaat over 
onvruchtbaarheid die vruchtbaar wordt. God schenkt Anna en Joachim een 
kind; Maria, de moeder van Jezus. In de huidige 
samenleving is er nood aan vruchtbare relaties, 
op allerlei gebieden. Er is eenzaamheid en veel 
families en relaties staan onder druk. De 
behoefte aan liefde, verbondenheid en trouw is 
groot.  
 
Meer (programma)informatie is te vinden op :   

https://bisdombreda.nl/algemeen/bisdom-breda-organiseert-
bedevaart-naar-molenschot-ter-ere-van-heilige-anna 
 
Het horloge is de handboei van de tijd. 

 
Pelgrimslied 
 
Ga dan op weg, en laat hoop en verwachting je leiden,   
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.  
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest die je van angst  
zal bevrijden.  
Ga dan op weg, en ontmoet op je reis medemensen,  
geef aan ieder al wat jij  jezelf toe zou wensen.  
Dan, onder ’t gaan, zul je de ander zien staan en overschrijd je je grenzen.  

Het interieur van ‘het stalletje van Bethlehem”.  Interieur van de kapel in 1922,  inclusief 
afscheidingswand. 

https://bisdombreda.nl/algemeen/bisdom-breda-organiseert-bedevaart-naar-molenschot-ter-ere-van-heilige-anna
https://bisdombreda.nl/algemeen/bisdom-breda-organiseert-bedevaart-naar-molenschot-ter-ere-van-heilige-anna
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Ga dan op weg, en schudt af al je twijfel en zorgen, 
ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen.  
Houd op het Licht, altijd je ogen gericht, dat zal je kracht zijn voor morgen. 

 

Historische lijn Antonius Abtkerk (15)  

Buiten staat een ijzige koude en zeer krachtige noordoosten wind bij een 

temperatuur van min 15 graden. Om 8.45 uur begeeft pastor Bert Bakker 

zich naar de kerk voor het lezen van een heilige mis, die om 9.00 uur zou 

beginnen. Bij het binnenkomen van de sacristie bemerkt hij een 

eigenaardige lucht die bij hem op de adem slaat. 

Samen met zuster Aldegonda wordt rondgekeken of er iets aan de hand is, 

maar ze nemen niets bijzonders waar, wel bemerkt pastor Bakker dat de 

thermostaat van de verwarming niet op de juiste wijze functioneert, maar 

hier wordt geen aandacht aan geschonken, daar de werking van de 

verwarmingsinstallatie  de laatste tijd  nogal wat te wensen overliet. 

Nauwelijks begonnen met de dienst of een grote hoeveelheid zwarte rook 

komt via het hete lucht kanaal de kerk binnen. De dienst wordt onmiddellijk gestaakt – de aanwezigen 

verlaten de kerk en even later om 9.10 uur slaan de vlammen uit het platte dak tussen de sacristie en 

de kerk. Door de enorme rookontwikkeling komt er langs alle kanten van de kerk rook naar buiten, de 

inmiddels gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse. Door de ijzige kou en de rookontwikkeling 

wordt het bluswerk erg bemoeilijkt. Brandslangen klappen van hun koppeling , binnen de kortst 

mogelijke tijd is het  één ijsvlakte - strooizout gaf geen enkele oplossing -  met hogedruk stralen wordt 

het bluswerk voortgezet en rond 10.30 uur werd het sein ‘Brand meester’ gegeven. Alles wat in de 

kerk opengezet kon worden, wordt dan ook opengezet zodat de rook en de brandlucht de gelegenheid 

krijgen er zo snel mogelijk uit te stromen.  

Tot zover het verslag van de brand op 
woensdag 14 januari 1987 van de hand 
van Piet van Groesen, toenmalig 
secretaris van het kerkbestuur van de 
parochie van de H. Antonius-Abt. 

 

 

Burgemeester Jan van Maasakkers, 
(links vooraan) van 1974 tot 1989 
burgemeester van de Gemeente 
Terheijden op de plaats des onheils.  

 

Dakkapellen open om 
de rook en brandlucht 
te laten verdwijnen. 
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Het kerkbestuur bestaande uit pastoor Bert Bakker, Jan Hoondert, Toon van Oosterhout, Arie Schets 
en Piet van Groesen kon niets anders dan constateren dat de brand in de sacristie geweldig had 
huisgehouden. De oorzaak van de brand moest gezocht worden in de oververhitting van het 
afvoerkanaal dat door de sacristie uitkwam. Door de kou had de verwarming constant staan draaien, 
waardoor het afvoerkanaal oververhit raakte en de brand uitbrak. 

Nog diezelfde dag werd de schade opgenomen 
door dhr. Kop van verzekeringsmaatschappij 
Donatus , kwam de politie op de pastorie om 
rapport op te maken en ook de bouwkundig 
inspecteur van het bisdom , dhr. Joormann, kwam 
naar Terheijden om samen met dhr. Kop en het 
kerkbestuur de gevolgen van de brand te bekijken. 
De dag daarna was er al overleg over het 
schoonmaken van kerk en orgel, het herstel van de 
schade aan de versterkers van de geluidsinstallatie 
en aan de verwarmingsinstallatie en het herstel 
van het getroffen deel van de sacristie, inclusief 
een deugdelijke schoorsteen met daarin het 
afvoerkanaal. Pastoor Bakker maakte een inventarisatie van wat  verloren was gegaan. Diverse , waar 
mogelijk lokale, bedrijven , zoals Stevens, Otjens en de Leeuw, werd gevraagd om een offerte.  

Wat zoal verloren ging: twee stofzuigers, diverse kandelaars, boekjes voor allerlei vieringen en de 

opbergkastjes van die boekjes, een processiekruis met standaard, 3 kazuifelstandaars, 7 albes, 30 

kazuifels ( waaronder een zogenaamd gouden driestel plus gouden koorkap) , een bidstoel, een 

wijwaterkwast ( het wijwatervat kon hersteld worden) , een schilderij van de H. Antonius Abt van de 

hand van Petrus van Schendel ( onherstelbaar beschadigd) ook de staande klok in de sacristie raakte 

beschadigd.. De totale kosten van herstel bedroegen f 163.923,- die door de verzekering gedekt 

werden. 

Sacristie werd één grote ruimte                                                                                                                                      

De sacristie was voor de brand verdeeld in meerdere kleine ruimtes, na de brand koos men er echter 

voor om van de sacristie één grote ruimte te maken, zodat de koren daar ook konden repeteren , ook 

zou er een keukenblok komen en een grote kast waarin de ( nieuw aangeschafte) liturgische gewaden 

opgeslagen  konden worden, ook werden twee lichtkoepels aangebracht. De oude sacristiecredens 

overleefde de brand  maar raakte wel licht beschadigd. In de vele laden die deze credens bevat lag 

een aantal oude kazuifels , vaandels en allerhande benodigdheden voor de liturgie opgeslagen die 

wel rookschade  opliepen en schoongemaakt dienden te worden. In 2011 verhuisde  het 

parochiekantoor van een appartement in de Markstraat naar de sacristie en werd de deze  in tweeën 

gedeeld. Het plaatsen van een wand en inrichten van het parochiekantoor werd gedaan door 

vrijwilligers. 

 

De kerk vol met rook en roet 

De credens in de sacristie, compleet met 
spiegel, de celebrant moet toch wel even 
controleren of de liturgische kleding en de 
haren goed zitten , alvorens de kerk 
binnen te gaan. Boven de spiegel staat in 
het Latijn parochiekerk H. Antonius Abt. 
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Het kerkbestuur besloot na de brand na lang wikken en wegen een nieuwe op gas gestookte 

verwarmingsketel aan te schaffen, er liep al een actie ( verkoop wijn) voor een nieuwe 

verwarmingsketel, de oude was 18 jaar oud. Aanvankelijk dacht men aan een oliegestookte 

installatie, de firma Snijders had ongevraagd de olietank voor de brand nog even bijgevuld. 

Onderdak in het  Reformatorische Kerkje 
Zolang het herstel van de schade duurde en de schoonmaak van de kerk nog niet voltooid was, werd 
er gekerkt in het Witte Kerkje op uitnodiging van de Protestantse Gemeente. 
De parochie betaalde alleen de kosten voor verwarming, licht en water. Op zaterdag 11 april 1987 , 
het begin van de Goede Week, kon er weer gevierd worden in de Antonius Abtkerk , er was daarna 
ook een openstelling van de kerk. 
 
Met grote dank 
In Rondom de Toren van 18 februari 1987 werd melding gemaakt van de totale schade zijnde  
f 163.923,- In deze uitgave werden ook de mensen bedankt die n.a.v. de brand een geldelijke bijdrage 
hadden verstrekt of hun parochiebijdrage hadden verhoogd en uiteraard ontbrak ook niet een woord 
van grote dank aan de vrijwillige brandweer, die er voor gezorgd had dat de brand zich niet verder 
had kunnen uitbreiden, zodat deze brand geen herhaling werd van de grote kerkbrand  
van 26 oktober 1922. 
 

Open Huis                                                                                                                
Zondag 20 september 1987 was er tussen 13.00 uur  
en 17.00 uur Open Huis om de vernieuwde sacristie  
te kunnen bekijken, voor elke bezoeker was er een gratis exemplaar van 
een door Johan van der Made geschreven boekje over de geschiedenis 
van de kerk. Later zou Johan bij gelegenheid van het 600-jarig jubileum 
van de parochie in 2000, - want op 11 november 1400 kreeg men 
toestemming om een eigen kerk en parochie op te richten binnen de 
gemeenschappen Terheijden, Schimmer, Hartel en Wagenberg -, een 
uitgebreider geschiedenis van de parochie schrijven welke uitgegeven 
werd door heemkundekring ‘de Vlasselt’  
 

Een tevreden mens is altijd gelukkig ( China)  

 

Pastoor Gijsbertus Bakker ( 1941-1989) was lid van de Priesters van het H. Hart. Hij was voordat hij 
als pastoor in 1984 naar Terheijden kwam, pastoraal werkzaam in Finland en werkzaam als kapelaan 
in Geertruidenberg en Terheijden. Bertha , zuster Aldegonda, van Schijndel ( 1929-2016 ) kwam met 
hem mee naar Terheijden om zorg te dragen voor de huishouding. 
Zuster Aldegonda was lid van de Zusters van het H. Hart. Deze zustercongregatie was in 1866 gesticht 
te Moerdijk , bij de bevrijding werd hun moederhuis daar vernield en werd  het moederhuis gevestigd 
in Rosmalen, later in  Veldhoven. De zusters richtten zich op onderwijs, zorg en ook de missie zat in 
hun takenpakket en wel in  Nederlands-Indië en Finland en van dat laatste land kende Bert Bakker 
zuster Aldegonda ook. 
Een aantal jonge vrouwen uit Hooge Zwaluwe - Helkant zijn bij deze zusters ingetreden en de zusters 
van het H. Hart verzorgden daar ook het kleuteronderwijs vanuit hun klooster in Lage Zwaluwe.  
In 1986 werd een van de kloosters van de zusters gesloten en schonken zij een deel van de inventaris 
van de kloosterkapel aan de parochie in Terheijden; dit werd met grote dank aanvaard. 
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Bert Bakker en zuster Aldegonda bewoonden de bovenverdieping van de pastorie in Terheijden, de 
benedenverdieping was in gebruik als parochiekantoor , vergaderruimte, werkkamer, spreekkamer en 
repetitieruimte. Na de vroege dood van Bert Bakker in 1989 op 48-jarige leeftijd, werd hij opgevolgd 
door Harrie van Beek. Deze oud-moderator van de KTS in Breda , hij bleef ook in Breda wonen ,  
wierp nogal wat knuppels in het parochiële hoenderhok, van een goede regionale samenwerking was 
geen sprake en Harrie gooide in 1990 , na 9 maanden, dan ook de handdoek in de ring. In Terheijden 
kwam geen eigen pastoor meer en Nico Nooren werd pastoor op afstand met Hans Schepers als 
eerste pastorale werker in Terheijden. 
Zuster Aldegonda vertrok in 1989 uit Terheijden , zij kwam toch nog regelmatig in Terheijden en zij 
overleed op 87-jarige leeftijd op 2 december 2016 in het Bernadetteklooster te Rosmalen. 
 
 

Bronnen:   
Fotoarchief  Johan van Gurp 
Collectie Stadsarchief Breda. 
Parochiearchief Vijf Heiligen 
Parochie. 
 
 

 

 

 

 

Blasiuskoor  viert alvast zomervakantie                                                                                               
Thérèse Janssens en José Mureau 

Op donderdagavond 26 juni was de laatste repetitieavond van het 
Blasiuskoor.  
Omdat we de afgelopen tijd best veel gezongen hebben in de 
liturgievieringen kregen we  
van Heino, onze dirigent, deze avond vrij van repetitie. 
Daarom besloten Thérèse en José om er een gezellige avond van te maken als opstap naar de 
zomervakantie. Omdat de voorzitster van spelletjes houdt,  speelden we het spel hoedje op hoedje 
af. De vragen kwamen uit een eerder project voor de Eerste Communievoorbereiding en hadden 
betrekking op de voorwerpen en hun functie in de kerk. Het was gezellig en tevens een mooie 
opfrissing voor de leden en de dirigent en ze zijn allen met vlag en wimpel geslaagd.  
Maar een onderwerp gaf wel stof tot nadenken. 
Het Blasiuskoor is heel blij met de repetitieruimte in het Kloosterhof en gaat na een welverdiende 
zomertijd begin september met Heino en haar 17 leden weer met frisse energie van start. 
Wij wensen u een mooie zomertijd, neem wat rust, geniet van de kleine dingen.                                                

Het Blasiuskoor kijkt er naar uit om in september de liturgievieringen in onze Vijf Heiligen Parochie 

weer te mogen verzorgen. 

Op 2 juni 1967 vierde emeritus-pastoor Cees van Hooydonk zijn 
gouden priesterfeest. De jubilaris staat tussen zijn twee 
priesterneven. Tweede van links staat pastoor Smits, die fungeert 
als ceremoniarus. Alle eerwaarde heren dragen het gouden driestel 
en de gouden koorkap , die bij de brand van 14 januari 1987 
verloren zouden gaan. De acoliet links is Cees Rompa. Jammer 
genoeg (nog) geen kleurenfoto. 
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Openstelling en tentoonstelling               
H. Antonius Abtkerk Terheijden 

Zaterdag 12 juli , 13.00 uur – 16.30 uur 
Wim van Helden: houtbewerking oude beroepen 
Aad van de Well foto’s 
Zaterdag 19 juli en 26 juli, 13.00 uur – 16.30 uur. 
Elly Rijpsma, Douwe Rijpsma en Corrie Rommens, schilderijen 
Arie de Hoop, pyrografie in hout 
Eva Pieterman, powertex.  

 

 

Zie ook: www.behouddeantoniusabt.nl  

Vieringen en activiteiten binnen de Vijf Heiligen Parochie en daar buiten 

 
Zondag 13 juli 2025   15e zondag door het jaar 

Wagenberg H. Gummaruskerk 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk. 
Gelegenheidskoor met  leden van GumarAnto en Herenkoor Antonius Abt Terheijden  
met organist J. Horbach. Caritascollecte Diaconaal ondersteuningswerk bisdom Breda 

Zaterdag 19 juli 2025  16e zondag door het jaar 

Terheijden H. Antonius Abtkerk  19.00 uur Eucharistieviering pater A. Kunnekkadan svd.  
Cantor H. Vergouwen, orgel J. Horbach. 

Zondag 20   juli 2025   16e zondag door het jaar 

Made  Victoriazaal  Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’  9.30 uur   Eucharistieviering A. Kunnekkadan svd    
Cantor H. Vergouwen  , orgel J. v. Opdorp   

Zondag 27 juli 2025    17e zondag door het jaar 

Wagenberg H. Gummaruskerk 9.30 uur Eucharistieviering A. Kunnekkadan svd 
Cantor H. Vergouwen, organist J. Horbach. 

Maandag 28 juli 2025 

Terheijden Zorgcentrum Antonius Abt 10.30 uur G. v.d. Korput, viering van Woord en Communie 

 
Let op: zondag 13 juli en 27 juli géén viering in  de Victoriazaal van Seniorenpartner 
‘de Wijngaerd’ ! 

 
 

 
 
Passen strenge kaders en standaardantwoorden wel bij het grotere waarnaar het geloof  
steeds verwijst en waarom het draait?  
Het grotere dat reikt naar diepere lagen en grotere vragen oproept dan de vragen  
van het dagelijks leven:  
Waarom ben ik hier?  
Wat maakt mijn bestaan zinvol?  
Wat is mijn relatie tot de wereld? 
 

http://www.behouddeantoniusabt.nl/
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Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie 
 
  
Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen een belangrijke schakel binnen onze 
parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen.  
U bent er van harte welkom.  
Hieronder vindt u de openingstijden , de (e-mail) adressen en telefoonnummers: 
Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen 
Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6  
4921 BB Made.  Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl    
Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur ,  
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
Dinsdag: Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk. 
Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet 
Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.   
E-mail: terheijden@naardekerk.nl   Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook 
Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.   
E-mail: wagenberg@naardekerk.nl    Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur 
 

 
In de vakantieperiode kunnen de bovenstaande openingstijden afwijken,  
bereikbaarheid via de mail is altijd mogelijk en bij dringende zaken belt u dan 
 06-10490088. 
 

 
         Veraf gelegen water kan geen nabijgelegen vuur blussen ( China)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 25  juli  2025  verschijnt Nieuwsbrief  VHP 180 
Zelf kopij aanleveren door koren, werkgroepen of op persoonlijke titel kan ook.                                    
Deze dien je  te sturen naar:  info@naardekerk.nl   en wel voor woensdag 23 juli  2025 . 
Neem ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie: www.naardekerk.nl   

Foto Ad Akkermans 

mailto:inf@naardekerk.nl
mailto:terheijden@naardekerk.nl
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